
Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước, sáng nay tôi xin phép kể một mẫu chuyện trong khuôn khổ hoạt động 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mẫu 

chuyện có tên: “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước”. 

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó 

là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng quân thù xâm lược, 

hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam, Đó là ngày đoàn tụ: “Ngày Non sông thu 

về một mối”. 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với toàn thể dân tộc Việt 

Nam, với toàn thể thế giới: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt 

Việt Nam”, “Đồng bào Nam Bộ là dân tộc nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi 

có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”. 

Với Người, đất nước, núi sông Việt Nam là một khối thống nhất, Bắc – Trung 

– Nam “Không thể phân chia, đoàn kết ba miền như con một cha, nhà một nóc, 

no đói, rách lành sẽ chia, đùm bọc, không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta” … 

Khi cuộc trường chinh chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc, một nửa đất 

nước sạch bóng ngoại xâm, song cả dân tộc vẫn chịu nỗi đau chia cắt do âm mưu 

và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ. 

Hòa bình lập lại trên miền Bắc nhưng trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa 

phút nào được yên, vì miền Nam còn bị quân thù giày xéo. Người luôn trăn trở 

khôn nguôi về miền Nam, về sự nghiệp giải phóng đất nước vẫn còn chưa hoàn 

tất. Giải phóng miền Nam thống nhất non sông giờ đây trở thành mục tiêu hàng 

đầu của mọi người Việt Nam yêu nước và đó cũng chính là quyết tâm không lay 

chuyển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong bài thơ chúc Tết năm 1969 của người có viết: 

…Vì độc lập, vì tự do, 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, 

Tiến lên chiến sĩ, đồng bào, 

Bắc, Nam sum họp, xuân nào, vui hơn! 

Cho đến những ngày sắp đi xa, Người vẫn giữ một niềm tin sắt đá: “Cuộc 

chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh 

nhiều hơn nữa, song nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. 

Niềm tin ấy, khát vọng ấy thể hiện tình cảm sâu nặng với miền Nam ruột thịt và 

trở thành sự thôi thúc trong tâm khảm mỗi người dân hai miền đất nước cùng phấn 

đấu cho ngày mai thống nhất nước nhà. Đó cũng là động lực mạnh mẽ cho toàn 



bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khó khăn, lâu dài, gian khổ, song nhất 

định thắng lợi. 

11 giờ 30 phút trưa 30/4/1975, cổng Dinh Độc Lập đã bị húc đổ, lá cờ của 

Quân Giải phóng tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn trong 

niềm hân hoan, chờ đón của cả dân tộc. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải 

phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải. 

Đây là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ 

chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, đã 

hoàn thành trọn vẹn mục tiêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” như Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đề ra; giải phóng toàn bộ miền Nam, chấm dứt 21 năm chia cắt 

đất nước, đưa đến sự thống nhất, độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt 

Nam trên đất liền, vùng trời, vùng biển; đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới. 

Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh là thành quả tổng hợp của các nhân 

tố: Đó là sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường 

lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ; là sức mạnh 

của truyền thống bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là ý chí kiên 

cường, bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của cả dân tộc Việt Nam với 

tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do;” là cuộc chiến đấu dũng cảm, thông 

minh của cả nước mà nòng cốt là lực lượng vũ trang ba thứ quân; là tình đoàn kết 

và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương; là sự đồng tình ủng 

hộ mạnh mẽ của các lực lượng cách mạng và hòa bình trên thế giới. 

Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, 

Chiến dịch Hồ Chí Minh nói riêng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 tháng 

12/1976, Đảng ta đã nhận định “Năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của 

nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi 

vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, là một biểu tượng 

sáng ngời về sự toàn thắng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã đi vào lịch sử 

thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng 

quốc tế to lớn và có tinh thần thời đại sâu sắc”. 

Trên đây là mẫu chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các đồng chí. Kính 

chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác 

và cuộc sống; tiếp tục phát huy tinh thần học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào! 


